
 
Advents zangavond 2018 
 

 
Jeugdvereniging ‘Ora et la bora’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organist: Gerben Glasbergen  
 

23 december 2018  



Opening met gebed 
 
Zingen psalm 89 vers 1,2 en 3 
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 
"Ik heb", dit was Uw taal, "een vast verbond gemaakt 
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt; 
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren', 
Aan David, in Mijn gunst, met enen eed gezworen: 
Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen, 
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen." 
 
De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 
 
Lezen Genesis 3 vers 9 t/m 15 
 
Zingen psalm 132 vers 7 en 11 
Tot staving van de waarheid, deed 
De HEER, die van geen wank'len weet, 
Aan David enen duren eed: 
"Ik zal", dus sprak Hij, "uwen Zoon 
Eens zetten op uw glorietroon." 
 
"Daar zal Ik David, door Mijn kracht, 
Een hoorn van rijkdom, eer en macht 
Doen rijzen uit zijn nageslacht. 
'k Heb Mijn gezalfden knecht een licht, 
Een held're lampe toegericht." 
 
Lezen Jesaja 7 vers 10 t/m 14 
 
 



Zingen psalm 105 vers 1 en 5 
Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 
Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 
 
God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Lezen Jesaja 11 vers 1 en 2 
 
Zingen lofzang van Zacharias vers 1 en 2  
Lof zij den God van Israël, 
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 
God had hun, tot hun troost, gemeld, 
Hoe Zijn genâ ons redden zou 
Van onzer haat'ren wreed geweld; 
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw; 
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid, 
Van ouds den vaad'ren toegezeid, 
En dat Hij wil gedenken 
Aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed, 
Dien Hij weleer aan Abram deed, 
Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet. 
 
 
 



Zingen op U mijn Heiland blijf ik hopen 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil’ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Lezen Jesaja 9 vers 5 en 6 
 
Zingen daar is uit ‘s werelds duist’re wolken 
Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door uw kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is "wonderbaar", zijn daden 
zijn wond'ren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treen. 
 
Gij wilt met vrede tot ons komen, 
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 
Het juk is van de hals genomen, 
God lof, wij zijn geen slaven meer! 
De staf des drijvers ligt verbroken, 
aan wien ons hart zich had verkocht, 
en 't wapentuig in brand gestoken 
van hem, die onze ziele zocht. 
 
 



O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe elke zondaar tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel'! 
Dit zal de God des heils bewerken, 
Hij zal de zetel, u bereid, 
met recht en met gerechte sterken; 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
 
Lezen Lukas 2 vers 1 t/m 7 
 
Zingen stille nacht 
Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer (2 x) 
 
Hulploos Kind, heilig Kind,  
Dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor (2 x)  
 
Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer! (2 x) 
 
Lezen Lukas 2 vers 8 t/m 12 
 
Zingen heerlijk klonk het lied der engelen 
Heerlijk klonk het lied der Eng'len,  
in het veld van Ephrata: 
ere zij God in de hoge,  
looft de Heer, Halleluja! 
Refrein: 
Vrede zal op aarde dagen,  
God heeft in de mens behagen; 
zalig, die naar vrede vragen,  
Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 



In een kribbe lag Hij neder,  
weldra werd een kruis Zijn troon; 
ja, om zondaars te verlossen,  
droeg Hij spot en smaad en hoon. 
Refrein 
  
Leer ons bij Uw kribbe buigen,  
leer ons knielen bij Uw kruis, 
leer ons in Uw naam geloven,  
neem ons eens in 't Vaderhuis. 
Refrein  
 
Zingen over de heuvels en stil in het dal 
Over de heuvels en stil in het dal 
Daar staat een kribbe, een schamele stal 
Over de bergen in ‘t wit van de nacht 
Daar werd het wonder, het wonder volbracht 
Glorie, gloria Christus geboren,  
Glorie, gloria, halleluja 
 
Vorsten zij kwamen in pracht en in praal 
Purper, scharlaken en oosterse taal 
Vorsten en volken zij brachten hun eer 
‘t Kind in de kribbe, zo lag het daar neer 
Glorie, gloria Christus geboren,  
Glorie, gloria, halleluja 
 
Eng’len bezingen het lied door de nacht 
Christus geboren, de vrede gebracht 
Feest in de hemel en feest op het veld 
Feest op de aarde, de mare verteld. 
Glorie, gloria Christus geboren,  
Glorie, gloria, halleluja 
 
Collecte  
 
Zingen vol van pracht 
Vol van pracht, vol van pracht  
schijnt een ster in d' oosternacht, 
wijzen leidt zij met haar gloren,  
daar, waar Jezus is geboren. 
Hier is 't heil, door hen verwacht. 



Bethlehem, Bethlehem,  
hoort gij daar die eng'lenstem! 
Vrede op aarde, lof de Here,  
's mensen heil is Godes ere, 
alle heem'len loven Hem. 
 
Hulp'loos kind. hulp'loos kind,  
dat gij in een kribbe vindt. 
Hij is 't. Die deez' Eng'len prijzen;  
Hij, gezocht door de Oosterwijzen, 
wordt Hij ook door u bemind? 
 
Hij is 't waard, Hij is 't waard,  
Die zichzelf niet heeft gespaard, 
om het eeuwig, zalig leven  
aan verloornen weer te geven, 
schoon 't Hem 't bitterst lijden baard'! 
 
't Is de Heer, 't is de Heer!  
Laat ons zingen Hem ter eer. 
't Kerstfeest moge ons vrolijk maken,  
's Heeren vriend'lijkheid doen smaken; 
dat Zijn Heil'ge Geest 't ons leer'? 
 
Zingt verblijd, zingt verblijd  
lied'ren aan de Heer gewijd. 
Laat aanbiddend ons herdenken,  
wat Hij ons heeft willen schenken, 
wat Hij schenkt in eeuwigheid! 
 
Lezen Lukas 2 vers 13 t/m 20 
 
Zingen komt allen tezamen 
Komt allen tezamen jubelend van vreugde 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden (x 3)  
die Koning  
 
 
 



De hemelse eng'len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak 
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden 
Komt, laten wij aanbidden (x 3) 
die Koning  
 
O Kind, ons geboren liggend in de kribbe 
neem onze liefde in genade aan 
U, die ons liefhebt U behoort ons harte 
Komt, laten wij aanbidden (x 3) 
die Koning  
 
Zingen ik kniel aan Uwe kribbe neer 
Ik kniel aan uwe kribbe neer, 
o Jezus, Gij mijn leven! 
Ik kom tot U en breng U, Heer, 
wat Gij mij hebt gegeven. 
O, neem mijn leven, geest en hart, 
en laat mijn ziel in vreugd en smart, 
bij U geborgen wezen! 
 
Nog voor ik was een kindje klein, 
zijt Gij op aard gekomen, 
en hebt Gij zelf, zo vlekloos rein, 
mijn schuld op U genomen. 
Eer 'k door uw hand was voortgebracht, 
had reeds uw liefd' aan mij gedacht, 
mij tot uw kind verkoren. 
 
Ik lag in donkerheid en nacht, 
Gij waart mijn zon, mijn luister, 
de zonne, die mij vrede bracht 
en redde uit het duister. 
O Jezus, wil mijn zonneschijn, 
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn: 
dan heb ik niets te vrezen. 
 
Dankgebed 
 
Ere zij God 


