
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organist: Gerben Glasbergen 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kinderen komen zingend binnen: 

Komt allen tezamen, 

Jubelend van vreugde: 

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren 

Komt, laten wij aanbidden, 

Komt, laten wij aanbidden, 

Komt, laten wij aanbidden die Koning 

 

De gemeente zingt mee: 

O, Kind, ons geboren,  

Liggend in een kribbe, 

Neem onze liefd’ in genade aan! 

U die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, 

Komt, laten wij aanbidden, 

Komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

Welkom en gebed       K. Star 

 

Samenzang: Psalm 23 : 1 

De God des heils wil mij ten Herder wezen; 

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 

Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 

In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.  

 

Schriftlezing: Jesaja 40 : 1-11     Eva van Egmond 

           Daan Star 

Samenzang: Nu zijt wellekome 

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer  

Gij komt van alzo hoge, van al zo veer  

Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer  

Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer  

Kyrie eleis 

Herders op de velden, hoorden een nieuw lied 

Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet 

Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar 

Betl'hem is de stede, daar is 't geschied voorwaar 

Kyrie eleis 

  



Schriftlezing: Lukas 2:1-14     Bas Kelder 

           Seth van Nieuwkoop 

Samenzang: Hoor, de eng’len zingen d’eer 

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. 

Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, 

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer! 

 

Declamatorium:  De goede Herder in een kribbe  
Geschreven door: Marry de Haan 

Muzikale begeleiding: Willemieke van Vliet 

 

Emma Veldhuijzen 

De herder blijft even stilstaan. Hij kijkt naar zijn kudde schapen en 

lammetjes. Ze volgen allemaal de herder.  

 

Luc Vletter 

Ze kennen zijn stem en de kudde dromt achter hem aan. 

 

Elly de Mooij 

De herder kijkt of het lammetje met het zwarte stipje op zijn kop er 

ook bij is. Ja, daar is hij! Hij blijft dicht bij zijn moeder. 

De herder haalt opgelucht adem.  

 

Björn Hoogendoorn 

Gisteravond toen hij in het veld kwam, waar de herders blijven voor 

de nacht, miste hij dit kleine lammetje. 

 

Noa van Nieuwkoop  

Hij zocht de hele kudde door maar kon het niet vinden.  

 

Zingen: Een lammetje ging dwalen vers 1 

Een lammetje ging dwalen, veraf en heel alleen.  

Verliet de trouwe herder en liep steeds verder heen. 

Zolang de zon bleef schijnen, was ’t lammetje niet bang. 

het sprong door gras en bloemen, het hoorde voog’lenzang 

 

Elias Zwaan 

Ongerust liep hij terug naar het veld waar ze die dag geweest waren. 



Daphne van der Burg 

Het begon al donker te worden en de herder wist dat zijn lammetje in 

gevaar was.  

 

Isabel van der Burg 

In het donker kwamen de wilde dieren en het lammetje had geen 

schijn van kans. Het had niets om zichzelf te beschermen.  

 

Zingen: Een lammetje ging dwalen vers 2 

Maar langzaam werd het donker, de vogels werden stil;  

de warme zon ging onder, de nachtwind maakte ’t kil.  

Hoor, angstig blaatte ’t lammetje het was zo ver van huis,  

och, was het maar weer veilig, bij d’ andere schapen thuis! 

 

Mary Moore 

De ogen van de herder tuurden over het veld.  

 

Ethan Moore 

Zijn oren probeerden het gemekker van het lammetje te horen.  

 

Ezra Moore 

Opeens stond hij stil… Heel zachtjes hoorde hij het lammetje mekkeren. 

 

Bernard Plug 

Ongerust liep de herder naar de rand van een rots. 

 

Ruben van den Born 

Nu klonk het gemekker wat harder.  

 

Jessica Plug 

Hij keek naar beneden en zag onder hem het lammetje op een smalle 

rand van de rots staan. Helemaal tegen de rots gedrukt.  

 

Benthe de Vries 

Het beefde van angst.  

 

Nout Star 

De herder bedacht zich geen moment. Hij liet zich langs de rand naar 

beneden zakken en pakte het bange lammetje op. 

  



Levi van Nieuwkoop  

Hij legde het op zijn schouder en klom voorzichtig weer naar boven. 

Hij wist dat het gevaarlijk was wat hij deed maar hij moest zijn kleine 

lammetje redden. 

 

Zingen: Een lammetje ging dwalen vers 3 

Maar ’s avonds had de herder, zijn schaapjes nageteld.  

Hij miste één klein lammetje en ging terug naar ’t veld.  

De schapen liet hij achter; hij zocht het overal,  

tot hij het op zijn schouders terug droeg naar de stal. 

 

Deborah Glasbergen 

Zo waren ze weer teruggegaan naar de kudde. De herder zucht als hij 

er aan terugdenkt. Maar hij is ook blij dat hij het kleine lammetje heeft 

kunnen redden.  

 

Zingen: Psalm 136 : 23  

(Deborah en Sanne) 

Die in onzen lagen stand, 

Ons genadig bood de hand; 

(alle kinderen) 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

Zal bestaan in eeuwigheid.  

 

Rosalie Hoogendoorn 

De herder en de kudde zijn aangekomen bij de plaats waar ze zullen 

overnachten.  

Eva van Egmond 

Er zijn al meer herders en ze zijn bezig een vuur te maken. 

Dat zal de wilde dieren die ‘s nachts komen om de schapen en 

lammetjes aan te vallen op een afstand houden. Wilde dieren houden 

niet van vuur. 

 

Joël Hoogendoorn 

De herders gaan in een kring om het vuur zitten. Ze zullen de hele nacht 

wakker blijven om op de schapen en lammetjes te letten.  

 

Bas Kelder 

Ze praten vaak met elkaar over de dingen die zij belangrijk vinden. Over 

de tijd waarin ze leven en waarin keizer Augustus het voor het zeggen 

heeft. 

  



Seth van Nieuwkoop 

Hij heeft nu bevel gegeven dat alle mensen geteld moeten worden. 

Iedereen moet naar de plaats waar zijn voorouders vandaan komen. 

 

Sophie van Starkenburg 

Er is grote beroering in het land. Veel mensen zijn op reis gegaan. 

Er is veel onrust.  

 

Vincent van Starkenburg 

De herders zuchten en kijken elkaar aan. Zal het ooit vrede worden?  

 

Johan Plug 

Hier in de velden van Efrata merken ze niet veel van de onrust. 

Maar ze weten dat Bethlehem vol is met mensen die onderdak zoeken. 

Allemaal op reis omdat dat moet van keizer Augustus. 

Omdat hij wil weten hoe groot zijn rijk is. 

 

Maurits Plug 

Maar de herders kijken uit naar een andere Koning. Zij weten dat eens 

de Messias komen zal. Hij zal het volk verlossen. 

Daar praten ze vaak samen over. Ook deze nacht.  

 

Zingen: Psalm 130 : 3 

Ik blijf den HEER verwachten; 

Mijn ziel wacht ongestoord; 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord; 

Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den HEER, 

Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer?  

 

Jill Vletter 

Dan opeens…de herders beven van schrik.  

 

Joshua van der Burg 

Daar staat in de donkere nacht een engel bij hen.  

 

Joanne Overdijk 

Het is opeens helemaal licht. 

De herders slaan de handen voor de ogen. 

 

  



Daan Star 

Maar dan begint de engel te praten. Wees niet bang, zegt hij want ziet 

ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. 

Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker Welke is Christus de Heere 

in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het Kindeke vinden in 

doeken gewonden en liggend in de kribbe.  

 

Isabel van der Burg 

Als de engel uitgesproken is gaat opeens de hemel open.  

 

Joost Sollie 

De lucht is gevuld met engelen boven de velden van Efrata.  

 

Sanne de Vries 

Een groot licht schijnt om hen heen en dan beginnen de engelen te zingen. 

 

Ruben Zwaan 

De herders staan ademloos te luisteren. Zo mooi hebben ze nog nooit 

iemand horen zingen.  

 

Daan Star 

Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en 

welbehagen.  

 

Eva van Egmond 

Dan stijgen de engelen weer op naar de hemel en is het weer helemaal 

donker. 

 

Sophie van Starkenburg 

Alleen het vuur geeft nog een beetje licht. 

 

Zingen: De sterren blinken in die nacht vers 1  

De sterren blinken in die nacht 

De herders houden trouw de wacht 

Daar klinkt opeens een eng’len lied 

Het grote wonder is geschied 

 

Joost Sollie 

De herders kijken elkaar aan en ze zeggen het tegelijk. Kom laten we naar 

Bethlehem gaan! Laten we gaan zien wat de Heere ons gezegd heeft!  

 

Rosalie Hoogendoorn 

Op een drafje gaan ze naar Bethlehem.  



Zingen: De sterren blinken in die nacht vers 2  

Kom ga met mij naar Bethlehem 

Daar loof ik, daar aanbid ik Hem 

O lieve Heiland wees Gij mijn 

En laat mij eeuwig d’ Uwe zijn 

 

Deborah Glasbergen 

En daar in de kribbe vinden ze het Kindje.  

 

Ruben Zwaan 

Vol verwondering knielen ze neer. Ze aanbidden dit Kindje en geloven 

dat dit de Christus is Die komen zou.  

 

Bas Kelder 

Daarna staan ze op en gaan de straat op. Ze vertellen iedereen over het 

wonder dat die nacht gebeurd is in de velden van Efrata. 

En van dat kleine Kindje dat de Christus is Die komen zou.  

 

Seth van Nieuwkoop 

Dan gaan ze weer terug naar de  schapen en de lammetjes. 

Daar moeten zij weer voor gaan zorgen. Maar ze mogen weten dat 

hun Messias gekomen is. 

 

Zingen: In Bethlehems stal 

In Bethlehems stal 

Lag Christus de Heer’ 

In doeken gehuld 

Als Kindje terneer 

Voor Hem was geen plaats meer  

In herberg of huis 

Zijn wieg was een kribbe 

Zijn troon was een kruis 

 

Zo arm werd de Heer’ 

Der engelen Heer’ 

Die zondaren mint 

Zo nameloos teer 

Die hun wil vergeven 

Hoeveel het ook zij 

Zo arm werd de Heiland 

Voor u en voor mij 

  



Emma Veldhuijzen 

Weten jullie nog van dat kleine lammetje dat daar op de rots stond? 

 

Sanne de Vries 

Dat mekkerde van angst en de Herder hoorde dat. Hij moest een 

gevaarlijke rots af om het lammetje te redden.  

 

Maurits Plug 

De Heere Jezus vertelt later, als hij met Zijn discipelen is, 

het verhaal van de Goede Herder.  

Johan Plug 

Die Goede Herder is Hijzelf. Dat Kindje in de kribbe kwam naar deze 

aarde om lammetjes te redden.  

 

Emma Veldhuijzen 

Hij stierf aan het kruis en daarom mogen kleine weggelopen lammetjes 

een plekje vinden op de schouder van die Herder. Wil jij dat ook?  

 

Joël Hoogendoorn 

Toen jijzelf nog een klein baby’tje was heeft de Heere dat al beloofd toen 

je gedoopt werd.  

 

Joost Sollie 

En wat de Goede Herder belooft zal Hij ook zeker doen.  

 

Joanne Overdijk 

Volg die Herder maar en luister naar Zijn stem. Dan zal Hij voor je zorgen. 

Voor nu en voor altijd. 

 

Alle kinderen komen naar voren en zingen mee: 

Opent uwen mond; 

Eist van Mij vrijmoedig, 

Op mijn trouwverbond; 

Al wat u ontbreekt, 

Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 

Mild en overvloedig. 

 

 

Pauze  

 

  



Muzikaal intermezzo en collecte 

 

Samenzang: Stille nacht 

Stille nacht, heilige nacht!  

Davids Zoon, lang verwacht,  

Die miljoenen eens zaligen zal,  

werd geboren in Bethlehems stal,  

Hij, der schepselen Heer,  

Hij, der schepselen Heer.  

 

Hulploos Kind, heilig Kind,  

Dat zo trouw zondaars mint,  

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  

werd Ge op stro en in doeken gelegd.  

Leer me U danken daarvoor.  

Leer me U danken daarvoor.  

 

Stille nacht, heilige nacht!  

Vreed' en heil wordt gebracht  

aan een wereld, verloren in schuld;  

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  

Amen, Gode zij eer!  

Amen, Gode zij eer! 

 

Vrije vertelling        Dion den Heijer 

 

Samenzang voor adoptiekinderen: 

Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan. 

Want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen 

samen leven tot Zijn eer. 

 

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En Zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

‘t Werk van God is niet te keren 

omdat Hij er over waakt. 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt 



Uitreiking Bijbels       ds. den Butter 

 

Toezingen: Psalm 134:3 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 

Looft, looft dan aller heren HEER. 

 

Sluiting en dankgebed      ds. den Butter 

 

Slotzang: Ere zij God      Cornet: Bas Kelder 

 


