Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,

jubelend van vreugde:

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse englen

riepen eens de herders

weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,

licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden

komt, laten wij aanbidden die Koning

O Kind, ons geboren,

liggend in de kribbe,

neem onze liefd' in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

In Bethlehems stal

In Bethlehems stal, lag Christus de Heer’,

In doeken gehuld, als Kindje terneer.

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer’, der engelen Heer’,
Die zondaren mint, zo nameloos teer.

Die hen wil vergeven, hoeveel het ook zij.
Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.



