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1. Komt allen tezamen 

Kinderen: 

Komt allen tezamen,  

jubelend van vreugde:  

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  

Komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

Samenzang: 

Het eeuwige Godswoord,  

eeuwig licht des Vaders,  

zien wij gehuld in het mens’lijk vlees: 

goddelijk Kind, gewonden in de doeken!  

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

2. Welkomstwoord van de kinderen 

Wees niet bevreesd want zie ik verkondig ik u grote blijdschap die heel het 

volk ten deel zal allen. Wees welkom om die boodschap te horen. 

 

3. Opening met gebed       Br. K. Star 

 
4. Samenzang 

Daar is uit 's werelds duist're wolken, 

Een licht der lichten opgegaan. 

Komt tot Zijn schijnsel, alle volken, 

En gij, mijn ziele, bid het aan. 

Het komt de schaduwen beschijnen, 

De zwarte schaduw van de dood, 

De nacht der zonde zal verdwijnen, 

Genade spreidt haar morgenrood. 

  



5. Lezen: Zonde en Vrede     Isabel, Deborah, Joël, Johan, 

         Sanne, Ruben en Esmée 

 

6. Samenzang 

Op de wijs van psalm 134  

Allen: 

O, koningskind van Bethlehem, 

Geef mij een hart dat met mijn stem 

Van blijdschap bij Uw kribbe zingt, 

Waardoor het tot de hemel klinkt! 

Dames: 

Geef mij ook oren die het Woord 

Geloven dat ik heb gehoord. 

Dat door de engel is gezegd 

En in de kribbe is gelegd. 

Kinderen: 

Geef aan mijn voeten blijde haast 

Zodat ik, om mijzelf verbaasd, 

De stal – Uw woning- binnenga 

Eerbiedig bij de kribbe sta. 

Heren: 

Geef aan mijn ogen helderheid 

Wanneer ik in de kribbe kijk 

En in de doeken zie gehuld: 

Wat God beloofd had, is vervuld! 

Allen: 

O, Koningskind van Bethlehem, 

Dan zal ik daar met hart en stem 

Een loflied zingen, hoog van toon: 

God heeft ons lief, Hij zond Zijn Zoon! 

  



7. Declamatorium 

 

Emma Veldhuijzen 

God stuurde de engel Gabriël naar Maria. Maria woonde in Nazareth.  Maria 

was verloofd met Jozef de timmerman.  Maria schrok erg van de Engel. Maar 

hij stelde haar gerust en zei… 

 

Isabel van der Burg  

Lukas 1: 28 

Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de 

vrouwen. 

 

Deborah Glasbergen 

Lukas 1: 29 

En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, 

hoedanig deze groetenis mocht zijn. 

 

Joël Hoogendoorn 

Lukas 1: 30 

En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God 

gevonden. 

 

Johan Plug 

Lukas 1: 31 

En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten 

JEZUS. 

 

Sanne de Vries 

Lukas 1: 32 

Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de 

Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 

 

Ruben Zwaan 

Lukas 1: 33 

En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns 

Koninkrijks zal geen einde zijn. 

  



Rebekka Plug 

De Engel vertelde nog meer. 

 

Daphne van der Burg 

Uw nicht Elizabeth is ook in verwachting.  Zij en haar man Zacharias waren al 

oud en konden geen kinderen meer krijgen. De Engel zei dat bij God geen ding 

onmogelijk zal zijn. 

 

Zingen: 

Mijn God is zo groot zo sterk en zo machtig 

er is niets wat God niet kan doen (2x) 

Heb jij soms verdriet? 

’t Is God die het ziet. 

Hij legt zijn handen op jou 

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. 

Er is niets dat God niet kan doen 

 

Maurits Plug 

Lukas 1: 38 

En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. 

En de engel ging weg van haar. 

 

Zingen: 

‘k Stel mijn vertrouwen op den Heer mijn God 

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot 

Hem heb ik lief Zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij steeds nabij 

 

Joost Sollie 

Lukas 1: 39 

En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het 

gebergte, in een stad van Juda. 

 

Bernard Plug 

Lukas 1: 40 

En kwam in het huis van Zacharias, en groette Elizabeth. 

  



Joanne Overdijk 

Lukas 1: 41 

En het geschiedde, als Elizabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het 

kindeken op in haar buik; en Elizabeth werd vervuld met den Heiligen Geest; 

 

Rosalie Hoogendoorn 

Lukas 1: 42 

En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, 

en gezegend is de vrucht uws buiks! 

 

Levi van Nieuwkoop 

Lukas 1: 43 

En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? 

 

Sophie van Starkenburg 

Lukas 1: 44 

Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het 

kindeken van vreugde op in mijn buik. 

 

Nout Star 

Lukas 1: 45 

En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd 

zijn, zullen volbracht worden. 

 

Emily Hus  

Ook Maria was erg blij en begon een lofzang te zingen tot eer van God. 

 

Zingen: Lofzang van Maria vers 1 en 3 

Mijn ziel verheft Gods eer; 

Mijn geest mag blij den HEER 

Mijn Zaligmaker noemen, 

Die, in haar lagen staat, 

Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

Maar van Zijn gunst doet roemen. 

  



Hoe heilig is Zijn naam! 

Laat volk bij volk te zaâm 

Barmhartigheid verwachten; 

Nu Hij de zaligheid, 

Voor die Hem vreest, bereidt, 

Door al de nageslachten. 

 

Björn Hoogendoorn 

Na ongeveer drie maanden ging Maria weer terug naar Nazareth. Daar kwam 

het bericht dat Jozef en Maria naar Bethlehem moesten om zich in laten 

schrijven omdat Keizer Augustus dat bevolen had.  

 

Jessika Plug 

Het was een lange reis voor Jozef en Maria. Vooral Maria was erg moe. Zij 

moest bijna bevallen van haar eerste Kindje. Ze gingen op zoek naar een plekje 

om te overnachten maar konden niets vinden. 

 

Ruben van den Born 

Er was geen plaats voor hen. 

Daarom kwamen zij in een stal terecht.  

 

Zingen: Psalm 13 : 5 

Maar, in dit smartelijk verdriet 

Mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet; 

Nee, ’t zal zich in Uw heil verblijden 

Ik zal den HEER mijn lofzang wij – den, 

Die mij genadig bijstand biedt. 

 

Jill Vletter  

Daar werd het Kindje Jezus geboren. 

 

Luc Vletter 

Het leek een heel gewoon Kindje. Maar Maria wist wat de Engel tegen haar 

gezegd had. Hij moet de naam Jezus krijgen. Hij zal de mensen redden van hun 

zonden. 

 

Joshua van der Burg 

Hij is de Zoon van God.  De grote Koning! 



Zingen: Jongste kinderen 

Een Koning is geboren, 

Een Koning, een koning. 

Een Koning is geboren, 

Heb je 't al gehoord? 
 

Waar is Hij dan geboren, 

Die Koning, die Koning, 

Waar is Hij dan geboren? 

Ik denk in een paleis. 
 

O nee, die Koning die ik ken, 

De machtigste van al, 

Die kwam niet in een mooi paleis, 

Maar in een arme stal. 
 

Hoe kan ik Hem dan vinden, 

Die Koning, die Koning, 

Hoe kan ik Hem dan vinden? 

Weet jij misschien de weg? 
 

Die Koning is dichtbij je, 

Je hoeft niet ver op reis; 

Vraag Hem in 't kribje van je hart, 

Dan wordt het een paleis, 

Dan wordt het een paleis! 

 

Elias Zwaan 

Er kwamen een paar vreemde mannen de stal in. Maria kende ze niet. 

Het waren herders.  
 

Rosalie Hoogendoorn 

Ze hadden in het veld van Efrata bij hun schapen gezeten. 
 

Elly de Mooij 

Er was een Engel bij hen gekomen die hen vertelde dat er in Bethlehem een 

Kindje geboren was.  Het is Christus de Heere. U zult Hem vinden in doeken 

gewonden en liggend in de kribbe. Daarna was de hele lucht vol met engelen. 

Zij zongen tot eer van God.  



Vincent van Starkenburg 

Toen de engelen weer weg waren zijn de herders gaan zoeken naar het Kindje. 

En nu hadden ze Hem gevonden. Ze knielden eerbiedig bij de kribbe. 

 

Rosalinde de Boer 

Maria dacht lang na over alles wat zij gehoord en gezien had. Er was grote 

blijdschap en verwondering in haar hart. 

 

Zingen: 

Alzo lief had God de wereld 

Alzo lief had God de wereld 

De wereld, de wereld  

God had de wereld lief 

 

Dat hij aan ons heeft geven 

Dat hij aan ons heeft geven 

Gegeven, gegeven 

Zijn een geboren Zoon 

 

Benthe de Vries 

Maria was een gezegend meisje. Omdat zij de moeder mocht zijn van de Heere 

Jezus. 

 

Esmée Wouters 

Maar wij zijn ook gezegend. Omdat wij Zijn kinderen mogen zijn. Daarom kwam 

hij naar deze wereld.  

 

Noa van Nieuwkoop 

Als wij net als Maria geloven in dit Kindje Jezus zal Hij ook ons zalig maken. Wat 

een wonder!! 

 

Zingen: 

Opdat een ieder die geloofd 

Opdat een ieder die geloofd 

Een ieder, een ieder 

Het eeuwige leven heeft. 

  



Alle kinderen in de kerk zingen: 

Opent uwen mond 

Eist van Mij vrijmoedig 

Op Mijn trouw verbond 

Al wat u ontbreekt 

Schenk Ik zo gij ’t smeekt 

Mild en overvloedig 

 

8. Pauze 

 

9. Muzikaal intermezzo en collecte 

 

10. Vrij verhaal       Dion den Heijer 

 

11. Zingen voor onze adoptiekinderen: LCJ Thema lied 

 

1 x door de oudste meisjes 

1 x door alle kinderen 

kinderen draaien zich om 

1 x allen 

  



12. Afscheid oudste kinderen     Ds. L.A. den Butter 

 

13. Toezingen: 

Dat 's HEEREN zegen op hen daal'; 

Zijn gunst uit Sion hen bestraal'; 

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 

Looft, looft dan aller heren HEER. 

 

14. Afsluiting        Ds. L.A. den Butter 

 

15. Zingen: Ere zij God 

 


