
Voorzang 1e Kerstdag 

 

Nu daagt het in het oosten 

Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 
 

De duisternis gaat wijken 

van d'eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 
 

Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten 't morgenrood. 
 

De Zonne, voor wier stralen 

het nacht'lijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus 't eeuwig licht! 

 

Ik kniel aan Uwe kribbe neer 

 

Ik kniel aan Uwe kribbe neer, 

o Jezus, Gij mijn leven! 

Ik kom tot U en breng U, Heer’, 

wat Gij mij hebt gegeven. 

O, neem mijn leven, geest en hart, 

en laat mijn ziel in vreugd en smart 

bij U geborgen wezen. 
 

Ik lag in donkerheid en nacht, 

Gij waart mijn Zon, mijn luister! 

De Zonne die mij vrede bracht, 

En redde uit het duister. 

O Jezus wil mijn Zonne zijn, 

mijn Kracht, mijn Hulp, mijn Sterkte zijn, 

dan heb ik niets te vrezen. 


